Zondag 26 april 2026

Welkom en mededelingen, aansteken van de kaarsen

Votum
Lector: Wij komen bij elkaar in de Naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Lied: 10.000 redenen

Gebed

Lied: een toekomst vol van hoop

Spel

Lied: Kinderopwekking Je mag er zijn

Filmpje

Lied: Jezus is de goede herder van Elly en Rickert

Lezen uit de bijbel: Johannes 10; 1 - 10 uit de Bijbel in gewone Taal

Jezus zei: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Stel dat iemand een stal met
schapen binnengaat. En hij gaat niet door de deur, maar hij klimt in het geheim
naar binnen. Dan is het een dief of een rover. Maar de herder gaat door de deur
naar binnen. Voor hem maakt de bewaker de deur open. Dan roept de herder
de schapen die bij zijn kudde horen. De schapen luisteren naar zijn stem. De
herder noemt hun namen, en nheemt ze mee naar buiten. Als alle schapen
buiten zijn, loopt de herder voor ze uit. De schapen volgen hem, want ze
kennen zijn stem. Ze zullen niet achter een vreemde aan lopen. Daar lopen ze
juist van weg, omdat ze zijn stem niet kennen.’De woorden van Jezus hadden
een diepere betekenis. Maar de mensen begrepen die betekenis niet.

Toen zei Jezus: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Je kunt mij vergelijken
met de deur waar de schapen doorheen gaan.Er zijn al eerder mensen bij de
schapen gekomen, voordat ik kwam. Maar dat waren allemaal dieven en rovers,
en de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Een dief komt alleen om te
roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te
geven in al zijn volheid.’

Lied: liedboek 23b

Overdenking

Lied: Matthijs Buwalda: tot je veilig bent
Afkondigen van overlijden

Danken en bidden, stil gebed, onze vader

Collecte met collecteliedje



Zegenlied

Zegen



