Orde van dienst, Familiedienst op de Startzondag,
29 september 2024, Dorpskerk, Dinxperlo.
Thema: Samen Doen!

INTREDE

Welkom

De kaarsen op de tafel worden aangestoken (door zondagskind(eren))
Intochtslied: Morning has broken

Morning has broken, like the first morning
Blackbird has spoken, like the first bird

Praise for the singing, praise for the morning
Praise for them springing fresh from the world
Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven
Like the first dewfall, on the first grass

Praise for the sweetness of the wet garden
Sprung in completeness where his feet pass
Mine is the sunlight, mine is the morning

Born of the one light, eden saw play

Praise with elation, praise every morning

God's recreation of the new day

Groet, bemoediging, gebed

De kinderen gaan naar de tafels

De heilige schrift

Lezing: Mattels 20:1-16
Lied: Samen is veel leuker

Samen is veel leuker
Alleen is maar alleen
lemand die je helpen kan
dat wil toch iedereen

Jij en ik zijn nodig

in Gods Koninkrijk
Niemand overbodig

en iedereen is gelijk.



Ik wil heel graag je vriend zijn,
dan zijn we nooit meer alleen.
Jezus zal ons leiden

ook in moeilijke tijden,

want Hij zorgt voor iedereen.

Samen is veel leuker.
Alleen is maar alleen.
lemand die je helpen kan,
dat wil toch iedereen.

Jij en ik zijn nodig

in Gods Koninkrijk.
Niemand overbodig

en iedereen gelijk.

Wij zijn soms zo verschillend

en ieder heeft zijn eigen taal.
Jezus wil ons leren

alle mensen te waarderen,

want Hij houdt van ons allemaal.

Samen is veel leuker.
Alleen is maar alleen.
lemand die je helpen kan,
dat wil toch iedereen.

Jij en ik zijn nodig

in Gods Koninkrijk.
Niemand overbodig

en iedereen gelijk.

Verkondiging
Lied: We doen het samen (Marcel & Lydia Zimmer)

https://www.youtube.com/watch?v=80_SvhGr-Rg (filmpje met tekst & tekeningen
basisschool)

Verhaal uit de praktijk
Lied: Wat gaan we nu doen (Schrijvers Voor Gerechtigheid)

Wat gaan we nu doen?

Al die mooie woorden,
alles wat we zingen —
menen we het echt?

Waar gaan we naartoe?
Doen we wat we hoorden?


https://www.youtube.com/watch?v=8o_SvhGr-Rg

Gaan we nu beginnen?
Doen we wat God zegt?
God gaat met ons mee.
God gaat met ons mee.

Wat gaan we nu doen?
God gaf ons zijn zegen
Jezus gaf zijn leven
en wat geven wij?

Waar gaan we naartoe?
Durven we te delen?
Lijken wij op Jezus?
Doen we net als Hij?
God gaat met ons mee.
God gaat met ons mee.

Wat gaan we nu doen?
Al die mooie woorden,
alles wat we zingen —
menen we het echt?

Waar gaan we naartoe?

Doen we wat we hoorden?

Gaan we nu beginnen?

Doen we wat God zegt?

God gaat met ons mee.

God gaat met ons mee.

Mededelingen

Dankzegging en voorbede

Stil gebed

Onze Vader gezongen (LB 371)

Inzameling van de gaven (met toelichting vooray)
De kinderen komen naar voren met hun slinger
Wij zingen met elkaar: Samen spelen

Slotlied: LB 416

Zegen



