
Liederen en lezingen  
Zondag 11 augustus 2024  
 
 
 
Intochtslied: Lied 221: 1, 2, 3    (Zo vriendelijk en veilig als het licht) 
 
 
Kyrië en loflied: Lied 274: 1, 2, 3  (Wij komen hier ter ere van uw naam) 
 
 
1e Schriftlezing:     2 Koningen 4: 8-17  
 
 
Zingen: Lied 152: 7, 9, 10   (De Heer, zijn naam zij lof) 
 
 
2e Schriftlezing:     Marcus 7: 24-30 
 
 
Zingen: Lied 339a    (U komt de lof toe) 
 
 
Lied na de preek: Lied 647:1, 2, 3, 4 (Voor mensen die naamloos) 
 
 
Slotlied: Lied 418: 1, 2, 3   (God, schenk ons de kracht) 
 
 
 


